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Meer dan 30 jaar werd er gerecenseerd door de
vaste recensent van Tubantia, Paul de Jong.
Tijdens de voorstellingen werd heel vaak in een
wat nerveuze sfeer gevraagd:
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En ’s maandagsochtends direct de krant van de
mat halen om de recensie te lezen.
Er ontstond een grappig soort haat/liefde verhou-
ding met hem. Afschuw als de recensie niet goed
was en liefdevolle omarming als het een goed
verhaal was. Maar achteraf konden we heel vaak
zeggen: ‘hij heeft 't goed gezien’. Meestal ging
de kritiek over de keuze van het stuk; een van de
lastigste vraagstukken van een amateur toneel-
vereniging. En ook heel vaak: als je de kop had
gelezen, kende je de inhoud van de recensie al.
Daarom drukken we een aantal van die sprekende
krantenkoppen in dit magazine af. - . CEC
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Rederijkerskamers

De rederijkerskamers of ‘chambres de rhétorique’ zijn ontstaan

in noord-Frankrijk in de 13° eeuw. Rederijker is een vervorming van
‘rhetoriker’, ontleend aan het Franse ‘rhétoriqueur’ en het Latijnse “retorica”,
wat staat voor welsprekendheid. Rederijkers waren amateurdichters en
voordrachtkunstenaars. Ze schreven en bevorderden de burgerlijke poézie en
toneelkunst. Tubantia schreef daarover in 1967 ten tijde van het honderdjarig
bestaan van Bilderdijk dat men in de periode van de oprichting van Bilderdijk
wel tweehonderd rederijkerskamers kende in Nederland. Goor telde er drie,
de kamer Jacob Kats, de kamer ].J.L. ten Kate en de kamer Tollens. Enter had
zijn kamer Jacob van Lennep en Diepenheim zijn kamer W.J. van Zeggelen.
In Markelo werd het dus Bilderdijk. De kamers in Goor, Enter en Diepenheim
bestaan momenteel niet meer.

De naam Rederijkerskamer Bilderdijk werd door ds. Budde gekozen, zoals
eerder al gezegd, omdat hij ‘den grooten schrijver wilde eren’ en kreeg bij
de oprichting een zinspreuk mee en wel:

‘En reken d’uitslag niet,
maar tel het doel alleen’

Deze zinspreuk is niet van Willem Bilderdijk, maar komt uit een gedicht
van Hendrik Tollens, die de terugkeer van de mannen die de tocht

naar Nova Zembla overleefden, bezong. Het meest waarschijnlijk is dat
bedoeld werd dat ondanks de verliezen en mislukkingen, het doel recht
overeind bleef staan, nl. onbekende gebieden ontdekken en een nieuwe
handelsroute om de Noord zien te vinden, wat de kosten ook waren.

Waarom heeft men destijds bij de oprichting voor deze spreuk gekozen?
Gezien de reden van oprichting van Bilderdijk lijkt het volgende voor de
hand te liggen.

‘Kijk niet naar de manier waarop de spreekbeurten en sketches worden
uitgevoerd, kijk niet naar de ‘zilverarmoede’ (gebrek aan geldelijke
middelen), maar kijk slechts naar het verbeteren van de kennis van de
Nederlandse taal/cultuur en naar het verminderen van uitspattingen en
baldadigheid als gevolg van drankmisbruik bij allerlei ‘feesten’, van de
inwoners van Markelo’.

En als we het vervolgens in deze tijd plaatsen, dan kunnen we zeggen:
‘Kijk niet naar het geldelijk gewin (zolang de continuiteit van de
vereniging maar niet in gevaar komt), maar kijk vooral naar de kwaliteit
van het spel en de inhoud van de uitgevoerde stukken’.
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In verband met het bereiken van het 150 jarig bestaan van de Rederijkerskamer Bilderdijk is
door het bestuur het initiatief genomen om tot een magazine te komen waarin de rijke historie
van onze Markelose toneelvereniging wordt beschreven.
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